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Zopas vernamen we dat Nicole Van
Overstraeten (1946-2023) uit Halle
op 11 november  overleed. In de eer-
ste plaats was zij een merkwaardig
geëngageerd dichter maar ze zal
vooral herinnerd worden als ‘actie-
veling’ binnen het literaire wereldje.

Nicole Van Overstraeten was
geen veelschrijfster. Voor zover ik heb
kunnen nagaan publiceerde ze maar
5 eigen dichtbundels, werkte ze mee
aan een aantal verzamelwerken en
schreef ze een essay over het werk
van Guy van Hoof. Naast dichter
was zij lerares Nederlands, schreef
ze hoorspelen voor BRT-schoolradio,
was ze voordrachtkunstenares en
organiseerde ze literaire manifesta-
ties. Van 2018 tot 2023 was ze actief
lid van de beweging 'Mondiaal Halle' in
haar woonplaats Halle.

Tijdschriften

Verder publiceerde ze in een aantal
literaire tijdschriften zoals Appel, Bries,
Brutaal, Enklave, Gierik-NVT, Kiezel,
Switch, Vuursteen en ook in ons eigen
Weirdo’s. In de beginjaren van ons tijd-
schrift publiceerde zij twee gedichten,
nl. ‘Hooglied (3)’ in nr. 12 (jrg. 3 nr. 4,
december 1989) en ‘(vandaag is het
de dag van de groene slang met de
bloemetjesvoeten)’ (wellicht de weird-

ste titel ooit van een in Weirdo’s
gepubliceerd gedicht) in nr. 14 (jrg. 4,
nr. 2, juni 1990).

Ze was jarenlang hoofdredactrice van
het literair tijdschrift Kiezel (1991-
1995), dat zij samen met o.a. Rik
Wouters redigeerde. In 2010 werd
ze aanvaard als lid van de Vereniging
van Vlaamse Letterkundigen (VVL). Bij
de nieuwe leden die toen werden
voorgedragen zat ook ik!

In 2012 werd ze voor het eerst
vermeld als bestuurslid van de VVL.
In 2015 werd zij penningmeester en
secretaris. Die functies bleef ze
uitoefenen tot 2020.

De verwondering stopt nooit...

Hubert Van Eygen

Zondagochtend, ik neem een bad, luister naar de radio en hoor dat de tien
rijkste miljonairs alweer rijker zijn geworden, terwijl honderdduizenden hun
factuur niet kunnen betalen voor gas enz. omdat men zo onnadenkend is
geweest de kraan vanuit Rusland dicht te draaien. De rijke miljonairs voelen
dat natuurlijk niet in hun portemonnee, die zitten met een sardonische grijns
hun goudstaven te tellen.

Nu goed, wat we ook zijn, in diversiteit, er bestaat iets als universele
ontroering, dat hoop ik althans. Ik bekeek onlangs toevallig (alweer!) een
film uit 2012 over het ontstaan van het Kerstlied, Stille Nacht is de titel. Of je
nu een lauwe christen bent of een vrijdenker, dit is het verhaal van een man,
een jonge priester die opkomt voor de gewone mensen, naar mijn gevoel is
dat precies volgens het evangelie, hij is een idealist die in de mis de taal wil
laten horen die mensen begrijpen, niet het Latijn maar in dit geval het Duits,
wat tot hevig protest leidt bij zijn oversten die het liever bij het oude laten,
het conservatieve, zonder verandering, vernieuwing, geen probeersels of
experimenten, de rust zodat ze niks hoeven te doen. Deze priester in 1818
zet zijn wil door en wil dat mensen komen zingen, mensen die uit de taveerne
komen, jonge vrouwen, tenslotte is hij en blijft hij een man, net als Christus
die een vrij broederlijk losse verhouding moet hebben gehad met ene
Magdalena, daar heeft men natuurlijk een hele andere geschiedenis van
gemaakt, een kind in een stal gebombardeerd tot koning (zoals Charles!)
hoewel hij net als ik die gevaarlijke soort wilde afschaffen. Josef Mohr
componeerde het lied Stille Nacht, al mocht er geen muziek worden gespeeld
in de kerk, dat was heidens waarschijnlijk, dat hoorde in de taveerne.

Deze idealist stierf vrij jong en arm, zijn lied is er
nog steeds, volgens de film in 200 talen gezongen,
doe dat maar eens na! Degenen die taboes
doorbreken komen pas veel later aan hun trekken,
ze worden na hun dood ontdekt en toegejuicht, de
tegenstanders bijten na verloop van tijd in het zand.
Is dat geen duidelijke les in deze benarde tijden van
hoogconjunctuur en graaiflatie? Niet graaien maar
aaien!



In maart 2010 (Weirdo's nr. 89, maart 2010) publiceerden we de eerste bijdrage
van Guy van Hoof in de reeks 'De hemel heeft geen dak'. Nu 50 nummers later
moeten we nog altijd toegeven dat hij weeral gelijk heeft! (HVE)

Josef Mohr
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Emile Claus, Rijkdom en armoede (1880)

Dichtbundels

Zoals al gezegd publiceerde zij maar
5 dichtbundels, nl. De dagen van de
winter (Dilbeekse Cahiers, Dilbeek,
1989, 56 p.), Jagen (Casita de la Sole-
dad-Stichting, Ruisbroek, 1997, 52 p.),
Sapkracht (Casita de la Soledad-stich-
ting, Ruisbroek, Upsilon, Halle, 1999,
48 p.), De tuinen van Thevenet: gedichten,
(Demer uitgeverij, Diepenbeek, 2012,
65 p.) en onlangs verscheen Haiku’s
voor Gaza (2023).

Daarnaast schreef ze een essay over
de poëzie van Guy van Hoof: ‘De
dagen zijn huiveringwekkend mooi’,
uitgegeven door  Vriendenkring Kunst
Houtland, Torhout, 2012, 40 p.

Veelzijdig

Ze publiceerde tussen 1995 en 2023
tal van gedichten en andere bijdragen
in diverse ‘verzamelwerken’ (of stelde

ze mee samen) waaruit duidelijk haar
veelzijdigheid en breed engagement
blijkt, nl.

- De lokstem van het leven: een
bloemlezing (met Ghislain Laureys,
Rik Wouters, Nicole Van Over-
straeten (bijdrager, medewerker) en
Dirk Pieters, Casita de la soledad-
stichting, Ruisbroek en literaire
vereniging Upsilon, Halle, 1995, 64 p.

- Tussen twee oevers, Eerste bloemlezing
van Nederlandstalige tanka en kyoka
(Samenstellers Simon Buschman,
Adri van den Berg en Karel
Hellemans), De Beuk, Amsterdam,
1995, 88 p.

- Steenwegen, bloemlezing (met Hans
Claus, Pieter Delen, Etienne
Devisch, Nicole van Overstrae-

foto  Het Nieuwsblad, if

dertig kilo op zijn arme hoofd, een hermelijnen mantel om en nog wat
attributen, vergezeld door prelaten, priesters, bisschoppen, kanunniken, wat
heb je zo nogal, inzake hiërarchie heb ik totaal geen inzicht, over zijn gezellin
zal ik het niet hebben, het zal wel iemand uit een wassalon zijn. Democratisch
en met de zegen van de kerk gekozen en uitverkoren? Kom jongens, dan zet
ik wel eventjes de Summertime Blues op, van Eddy Cochran, passend bij dit
gure, vervelende, onwerkelijke, gruwelijke winterweer.

Ik ben een zomermens moet u weten, geboren in juli, dat zal wel een zekere
invloed hebben uitgeoefend. Om terug te keren naar de rijke Nederlandstalige
woordenschat, ik leg ook lijstjes aan van nieuwe woorden, om er op een dag
gebruik van te kunnen maken. Een van die woorden is menstruatiearmoede,
dat te maken heeft met het gebrek aan geld bij meisjes en jonge vrouwen
om het nodige en onmisbare aan te schaffen, of ze kunnen niet naar school
om maar dat te zeggen. Is dat geen schande voor onze ‘beschaafde’ wereld,
onze ‘welvaartsstaat’? Iedereen zou het goed moeten hebben, iedereen heeft
recht op onderwijs, een woning, sociale correcties, een betaalbare huurwoning,
een menswaardig pensioen. Waarom geeft de overheid dan miljoenen uit
aan straaljagers, aan vliegdekschepen, aan reizen naar de maan, aan weet ik
veel, in plaats van eerst te beginnen met het lenigen van de noden van
miljoenen mensen die het nodig hebben.

Is dat nu linkse praat of rechtste taal? Mij kan het geen bal schelen, wat telt is
de mens, is de hele bevolking en niet een clubje dat beslist dat hun rijkdom
beschermd hoort te worden. Politiek voor de mensen, dat is nodig, niet voor
de tien percent rijke en altijd maar rijker worden burgers, die zich geen zier
aantrekken van wat de arme sterveling voor werk doet en hoe hij zich redt
in dagen van rampspoed. Dossiers stapelen zich op, er wordt maar eens een
audit gedaan, een rapport aangevraagd en duur betaald om na te gaan wat
noodzakelijk is, alsof we dat niet al heel lang weten! Gooi al die papierrommel
even aan de kant, heren, en dames, kom tot de jaren van helder verstand.

Wat de menstruatie betreft, ik kan er niet over meepraten maar begrijp het
wel, wat het kost is te veel voor sommigen en het wordt nu toegevoegd aan
de pakketten die door voedselbanken worden uitgedeeld. Is dit de tijd van
Dickens, zijn dit de Middeleeuwen? Nee, ik hoor en lees dat er miljarden
steun gaat aan... met gespecialiseerde wapens, de vijand weet je wel, nou ja,
als ik met de duivel te maken kreeg dan zou ik nooit wapens inzetten maar
hem doodgewoon uitnodigen met mij aan tafel te gaan zitten om tot een
vergelijk te komen. Ik zou hem niet als mijn vijand behandelen maar als een
gelijke met wie zaken te doen vielen, niemand is daar ongevoelig voor.
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ten, Andreas Wanders en Rik
Wouters, Cultuurcentrum ’t Vondel
en Xarnego, Halle, 2004

- Gegeven de tijd – Tanka’s en scha-
duwsporen, Simon Buschman en 66
medeauteurs, bloemlezing, Uitgeverij
De Lemmer, Lemmer, 2011, 152 p.

- Een veld van verwilderde rozen,
verzamelbundel, hommage aan de
kunstschilder-graficus Willie Cools
samensteller: Hannie Rouweler,
Demer uitgeverij, Diepenbeek, 2011

- Rozentuin, klavierklanken, bloemlezing
vrouwenpoëzie (met gedichten van
Christina Guirlande, Marleen
De Smet, Hannie Rouweler,
Nicole Van Overstraeten, Catha-
rina Boer en Rozemarijn van
Leeuwen), Demer Uitgeverij, Die-
penbeek, 2012

- Acht dichteressen: perpetuum Mobile
(met Marleen De Smet, Catha-
rina Boer, Tine Hertmans, Han-
nie Rouweler, Paula Hagenaars,
Julie Goderis, Nicole Van Over-
straeten, Jenny Dejager), Demer
Uitgeverij, Diepenbeek, 2013, 74 p.

- De 100 beste gedichten gekozen door
Saskia J. Stuiveling voor de VSB
poëzieprijs, De Arbeiderspers, 2013,
160 p.

- Je tikt ertegen en het zingt, gedichten
over Gerrit Achterberg (inleiding:
Nicole Van Overstraeten), Demer
uitgeverij, 2015, 70 p.
.- De Nederlandse van de twintigste en
de eenentwintigste eeuw in 1000 en enige
gedichten (samengesteld door Ilja

Leonard Pfeijffer), Prometheus,
2016, 1434 p.

- Het was de achtste dag. Gedichten bij
de Verklaring van 30 november (red.
Hans Claus, Ann Van Dessel en
Nicole Van Overstraeten), uitge-
verij P, Leuven, 2022, 67 p.

Recensies

In mijn poëzieverzameling vond ik
slechts één bundel van haar terug, nl.
‘de dagen van de winter’ uit 1989. Ik
schreef er een recensie over in Weir-
do’s 13 (jrg. 4, nr. 1, maart 1990):

“In een simpele, glasheldere taal die vaak
verwondert door haar eenvoud en direct-
heid levert Van Overstraeten poëzie af
die je van de ene verwondering in de
andere brengt. Er staat wat er staat en
dat maakt deze poëzie nou net zo door-
dringend. (…)

De liefde loopt immers als een rode draad
doorheen deze bundel. Van Overstraeten
leidt ons van de ongebreidelde, onvoor-
waardelijke kinderliefde, naar de eerste
liefdeservaringen tot en met de uitein-
delijke ‘vaste’ liefdesrelatie (waarin je soms
bang wordt van liefde?) in de ‘dagen van
de winter’, op het einde (?) van een boe-
iend leven... Zij doet dat op zo’n eenvou-
dige maar tegelijkertijd fascinerende
manier dat ik nog zeer veel van deze
dichteres verwacht in de toekomst!”.

In De Auteur (sept. 2012) schreef
Ward Mertens een ‘kennismaking’
met Nicole Van Overstraeten
waaruit we volgende passage haalden:

interviewer een slinkse poging om de man in het nauw te drijven, antwoordt
hij laconiek: Nou, en? Om duidelijk te maken: hebt u een beter voorstel, hebt
u het probleem al eens van alle kanten bekeken, tracht u zich nooit in te
leven in de persoonlijkheid van een ander, of is er voor u maar één waarheid
mogelijk, een fanatiek vasthouden aan het eigen gelijk, waarom gokt u eens
niet een keer op iets nieuws, laat u geen frisse wind in de bedompte kamer
waaien, om wat stof van vastgeroeste overtuigingen, wetten, aanbevelingen,
paperassenwinkel, administratie, de tegenstellingen die nergens toe leiden
dan tot meer conflicten, om dat allemaal door de mangel te halen?

Dat is gevaarlijk denken hoor. De NAVO luistert, de CIA heeft spionnen,
misschien wel een van de kassiersters van de supermarkt die je vaak heel
nauwlettend in de gaten houdt.  Wie wil er tegenwoordig nu geen vliegdekschip
in zijn, haar, straat - bij wijze van spreken weliswaar. De vijand heeft misschien
een onzichtbare camera verstopt in een pakje dat gebracht werd door Ali
Baba. Niets is onmogelijk!

Bidden mag dan democratisch zijn verkozen, of laten we beter zeggen dat
het komt door het kunnen uitgeven van pakken geld, in mijn democratische
ogen, die links zowel als rechts kijken en nog vaker in het midden, is hij niet
beter dan de moordenaar Nixon. Wat ze op hun geweten hebben strookt
niet met het geweten, met het humanitaire, laat staan met een christelijk
principe - Biden is een goede katholiek nota bene, de eerste minister van
Israël houdt zich aan de regels van de oude Bijbelse geschriften die als u het
mij vraagt ver van democratisch waren (veelwijverij, sodomie, het opofferen

van je kind, voor
zover ik er iets van
afweet, dat geef ik
democratisch toe).

Toevallig kwam ik een
opname tegen van de
kroning van de nieu-
we vorst van het VK.
Ik kijk nooit naar dat
soort variété, een
soort debielenshow
met een gebogen
over de koele tegels
schuifelende man, ja,
door een kroon vanGeorge Grosz (1893-1959), Marching Stickmen
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“De vrouw die in ‘De dagen van de
winter’ nog bedeesd de schaduw aftastte,
is in ‘De tuinen van Thevenet’ een hunke-
rende schaduw geworden. Nicole schrijft
schaduwpoëzie zoals een oeroude rivier
die het landschap gestaag naar haar
hand zet.

Haar gedichten bevriezen het moment
waarop het water op het punt staat zich

in een diepe afgrond te storten.De
dichteres vat verleden en toekomst samen
in een hachelijk heden. Hiermee sluit ze
aan bij jongere dichteressen als Maud
Vanhauwaert en Delphine Lecompte.
Kortom, de clichétegenstelling tussen jong
en nieuwsgiering tegenover rijp en
berustend is in Nicoles poëzie irrelevant".

(HVE) 

De verwondering stopt nooit

Ik ben een ijsgekoelde vrouw
niet meevoelend en zacht
maar spotlustig en wreed

een vrouw met spirit

alleen kwakzalvers, kinderen en dieren
houden van mij

zij keren weer op het geluid
van mijn jaren

en planten hun honger
in mijn aarde.

Nicole Van Overstraeten

Uit: de dagen van de winter, 1989

vormen, door de zegeningen van de smartphone. Begrijp je de betekenis van
Begrijpend Lezen wel?  Vraagt de leraar.

Nee, de Slimste Mens zal je op die manier nooit worden. Gelul, als ik dat
onzedige woord ook eens mag gebruiken.

Toch is het gekozen woord niet eens zo gek, graaiflatie verdient als constructie
geen schoonheidsprijs maar is tenminste een woord met een betekenis, een
inhoud. Het zegt iets over de maatschappij waarin we leven, over het huidige
‘klimaat’ als het ware (niet de opwarming!). Graaien is de boodschap, wie er
het eerst bij is kan met volle handen weer vertrekken, de laatsten in de rij, zij
die wat later wakker zijn geworden of met de fiets komen, blijven met lege
handen achter. Is dat niet de realiteit? In de dierenwereld gaat het er net zo
aan toe, eerst de grote brulapen, de scherpste klauwen en vervolgens de
restjes voor de anderen. De wet van de natuur, maar als de mens dat toepast
wordt het de wet van de sterkste, van de jungle.

Een hoop dekens en slaapzakken en tenten zal het verschil niet maken in
Gaza, of elders, het probleem raakt daardoor niet, en nooit, fundamenteel
van de baan. Doekjes voor het bloeden. Het is mijn overtuiging dat politici
daar goed in zijn, in die doekjes, dat stelpt het bloeden maar ondertussen
blijft de wonde etteren en kan niet genezen. Zou het kunnen dat ze het
liever zo houden? In denk het wel, het geeft altijd meer macht, een gekwetste
levert geen gevaar op, een dode nog veel minder.

Zonder somber te zijn, ik blijf altijd positief denken, is het klaar en duidelijk
dat de wereld er niet veiliger op is geworden, conflicten en oorlogen,
tegenstellingen die op het scherp van de snede worden uitgevochten,
gegoochel met holle woorden als solidariteit, mensenrechten, democratie!
Het lijkt wel een woordenzwendel. Ik vraag mij af wat het woord democratie
nog inhoudt. Dat is de stem van het volk. Wat blijkt? Er worden referenda
georganiseerd, heel open en bloot kunnen mensen hun mening over iets
geven, met als gevolg dat er geen gevolg aan wordt gegeven, omdat het
zogenaamd niet bindend was. Hoe kun je dan een mening vragen om er
vervolgens brandhout van te maken? Overigens roepen alle partijen moord
en brand als het om democratie gaat, links verwijt rechts ondemocratisch te
zijn, terwijl rechts precies hetzelfde zegt en er nog bewijzen voor op tafel
legt ook.

Ik volg met plezier de debatten in Nederland tussen links en rechts, met
name ene Hiddema, advocaat, die geen blad voor de mond neemt. Doet de


